


INHOUD Colofon
‘t Puiske is een uitgave van Scouting Bunde 
die vier maal per jaar verschijnt. ‘t Puiske is 
te vinden op de website van Scouting Bunde.

Nummer 9 - Juni 2024

Website
www.scoutingbunde.nl

Email
puiske@scoutingbunde.nl

Adres
Kloosterweg 55, Bunde

Postadres
Weerterbroekplantsoen 67
6231 DV Meerssen

Redactie
Edwin Heimsoth
Noël Herwig
Remco Muijters
Ilse de Vries
Jill Schreurs
Chris Keulen

Fotografie
Scouting Bunde Facebook

Vormgeving
Noël Herwig

Drukkerij
Andi Smart Print Solutions

Social Media
https://www.facebook.com/scoutingbunde
https://www.instagram.com/scoutingbunde

Inhoud & Colofon

van de redactie

Bevers

Welpen

Scouts

Explo's

2

4

6

8

10

14

2



3



Van de redactie
Dit is alweer de laatste editie van 't Puiske van 
dit seizoen! Ging het jaar bij jullie net zo snel 
als bij ons?

De Bevers hebben enkele weken terug hun 
eigen festival gehad. Niet Pinkpop, maar 
Beverpop! Op de foto's kun je zien dat de 
Bevers het erg leuk hebben gehad.

De Welpen en Scouts hebben allebei hun 
jaarlijke Ouder-Kind-Weekend gehad. Hierbij 
zijn de Welpen naar kinderspeelboerderij 'T 
Bukske in Valkenburg gegaan en hebben ze 
ook nog een speurtocht gelopen. De Scouts 
zijn voor hun eigen kamp onder andere gaan 
klimmen bij Rocca Gulpen. Ook hebben 
ze een ruige greppeltocht gelopen en een 
driegangenmenu gekookt.

De Explorers zijn ook op kamp geweest. Zij 
gingen, net als de Scouts, naar Rocca Gulpen 
en hebben daar nieuwe hoogtes bereikt.

We hopen dat jullie een leuk seizoen hebben 
gehad afgelopen jaar en zien jullie graag 
volgend jaar terug. Wil je komend seizoen zelf 
een stukje inleveren voor in 't Puiske? Laat dit 
dan weten aan de stafleden van je groep!

Groet,

De redactie van ‘t Puiske

  

Oud ijzer inleveren
Wist je dat je bij Scouting Bunde oud 
ijzer kan inleveren? Dit wordt allemaal 
verzameld ten bate van onze vereniging. 
Heb je dus nog een oude verwarming, 
koekenpan, modelspoorbaan, etc., lever 
hem dan bij ons in!

  

Sponsorkliks
Sinds kort zijn wij aangesloten bij 
Sponsorkliks. Bestellen jullie tijdens 
de feestdagen cadeautjes online? Doe 
dit dan via Sponsorkliks, hiermee krijgt 
Scouting Bunde gratis een commissie 
per transactie. Er zitten voor jou als 
koper geen kosten c.q. verplichtingen 
aan vast, het enige wat je hoeft te doen is 
via onderstaande link naar de gewenste 
website te gaan.

https://www.sponsorkliks.com/products/
shops.php?club=12411&cn=nl&ln=nl
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Beverpop
Je leest het goed, niet Pinkpop maar Beverpop! 
Enkele weken geleden vond het eerste Bever 
festival van scouting Bunde plaats. Het 
bestond zelfs uit twee zalen. In de grote zaal
vond het feest plaats. De line-up bestond uit 
het silent disco set waarbij de bevers konden
kiezen uit twee kanalen met verschillende 
muziekstijlen. In de kleine zaal vond elke 5
minuten een mocktailworkshop plaats, 
gegeven door onze lokale experts Silke en 
Puk. Ook was er een smincktafel, waardoor 
er menig eenhoorn en draak rondliep op het 
festival. Natuurlijk is het geen festival zonder 
versiering, dus voor het officiële begin hebben 
de bevers nog feesthoedjes geknutself. De 
voetjes gingen goed van de vloer en er werd 
goed gefeest!

Potten verven
Het is weer zomer (al zou je het niet persé 
zeggen) en dat betekend dat de plantjes weer 
vol bloeien. Om wat vrolijkheid en zon in huis 
te halen gingen de bevers hun eigen
plantenpotten beschilderen. Dit werd een 
heuse kliederboel maar gelukkig kon dit 
gewoon, want we hadden oude overhemden 
aan. De potten zijn heel kleurrijk geworden (zie 
foto’s). Toen hebben we er zaadjes in geplant 
en hopelijk komen hier binnenkort bloemetjes 
uit!
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Een jaarlijks terugkerend fenomeen: Het OKI-
weekend, oftewel het Ouder-Kind-Weekend. 
Ook dit jaar hebben de stafleden hun best 
gedaan om zowel de ouders als de kinderen 
een geweldig programma te bieden. Om een 
lang verhaal kort te maken: Het was wederom 
een groot succes!

Levend Cluedo
Op vrijdagavond begonnen we met het spel 
“Levend Cluedo”. Drie verschillende groepen 
probeerden bij elkaar briefjes te stelen, 
waarop een moordwapen, moordlocatie, en 
dader stonden vermeld. Door een briefje te 
bemachtigen, ontdekte je welke opties niet 
correct waren. Uiteindelijk bleef er één juiste 
combinatie van de drie over die op geen enkel 
briefje genoemd werden, waarmee je de moord 
kon oplossen. De Welpen en ouders waren 
enorm fanatiek. Halverwege het spel verloor 

een Welp zelfs een schoen, maar de Welp in 
kwestie merkte dit zelf pas halverwege het 
spel! De ouders gingen vooral enthousiast te 
werk met hier en daar een vleugje vals spelen.

'T Bukske
Zaterdagochtend vertrokken we met de hele 
groep naar ‘T Bukske in Valkenburg, een 
kinderspeelboerderij waar iedereen zich 
uitstekend heeft vermaakt. Je kon er spelen in 
een binnenspeeltuin of rijden op skelters, maar 
je kon ook een paar erg leuke geiten proberen 
te aaien. Je moest wel opletten: Voor je het 
wist, zat er een geit aan je jas te knabbelen! 
Voor sommige stafleden was het rijden op 
skelters een nostalgische ervaring en voelden 
ze zich zelf weer even kind. Na deze ochtend 
keerden we terug naar het gebouw voor een 
lunch met broodjes knakworst.

Speurtocht
Na de lunch startten de ouders en Welpen 
met een speurtocht. Hierbij werden 
verschillende scoutingtechnieken gebruikt 
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om de weg te vinden, zoals het werken 
met een kompas. Onderweg waren er vier 
posten met opdrachten. Terwijl de ouders en 
Welpen de speurtocht voltooiden, begonnen 
enkele stafleden met de voorbereidingen 
voor het avondeten. We gingen namelijk 
gourmetten met de hele groep. De stafleden 
hadden hiervoor zelf enkele gourmetstellen 

meegenomen. Het was echter wel een 
uitdaging om alle gourmetstellen aan te sluiten 
zonder dat de stroom uitviel...

Gourmetten
Tijdens het gourmetten zagen we diverse 
kooktechnieken. Bij sommige tafels kookte 
iedereen voor zichzelf, terwijl andere tafels 
gezamenlijk één grote schotel bereidden voor 
iedereen. Eén ding is zeker: Het heeft iedereen 
gesmaakt. De avond werd afgesloten met 
een nog paar spellen en een grote favoriet: de 
silent disco. De volgende ochtend hebben we 
nog gezamenlijk ontbeten, waarna het tijd was 
om op te ruimen en naar huis te gaan.

We hopen dat alle ouders het leuk hebben 
gevonden om weer te zien hoe het er bij ons 
op kamp aan toe gaat. Zou iedereen volgend 
jaar weer mee gaan?
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De Scouts zijn op 24 en 25 mei op OKI-
weekend geweest, oftewel het Ouder-Kind-
Weekend. Hierover hebben zowel een ouder  
als een Scout een stuk tekst geschreven over 
hoe zij het ervaren hebben.

Op vrijdag 24 mei druppelden de scouts 
letterlijk en figuurlijk binnen in het 
scoutinggebouw in Bunde, want de regen 
kwam met bakken uit de lucht op dat moment. 
Geen probleem voor onze fantastische staf, 
want die hadden een top avond voor ons in 
petto!

Het reactievermogen van iedereen plus 
het talent om namen te onthouden, werd 
bij iedereen flink uitgetest met het spel 
krantenmepper en een overgooi-reactiespel.

Iedereen wist na twee rondes wel wie Ira, Liam 
en Danny waren... maar dat er twee Dennissen 
en twee Marken bleken te zijn, dat duurde wel 
even bij onze pubers voordat dat kwartje viel!

Het volgende spel werd gespeeld tussen 
ouder en kind. Tijdens de uitleg van Roel werd 
er al flink gegniffeld door de kinderen, dus 
wisten de ouders dat er een uitdaging stond 
te wachten. We speelden het spel ‘Eat it!” Een 
tafel met allerlei meegebrachte etenswaren, 
een bordje en bestek... Om de beurt mocht 
ouder of kind een ingrediënt toevoegen op het 
bord. De gekste creaties werden gemaakt. Na 
het toevoegen van een voedingsmiddel, mocht 
de andere partij beslissen om óf zélf weer een 
schep erbovenop te doen, óf het commando 
“eat it!” te roepen. De andere partij moet het 
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‘gerechtje’ op het bord dan binnen 1 minuut op 
hebben. Makkie, dachten de ouders, we voegen 
er gewoon ansjovis of iets dergelijks aan toe... 
maar onze kinderen bleken toch bikkels! De 
meeste kinderen werden niet afgeschrokken
door dit soort vondsten, maar gingen de 
uitdaging graag aan. Alles voor de punten!
Zelfs als er een emmer aan te pas moest 
komen... of een snee in de vinger van snijden 
aan blikvoer... De overwinning was nipt, met 
slechts 1 punt verschil. Tot op vandaag, denken 
de kinderen en ouders beiden dat zij gewonnen 
hebben!

Daarna werden de kinderen naar boven 
gebonjourd met hun weekendtassen, mochten 
zij zich installeren met hun luchtbedden, 
slaapzakken en uiteraard chips en snoep. De 
ouders gingen nieuwe uitdagingen aan met 
een coördinatenspel met kompas, eieren 

doorboren met spijkers, karaokezingen en 
bierpongen, waar helaas geen bier in zat maar 
worshestersauce, gembersiroop en dat soort 
praktijken...

Het werd heel laat (of heel vroeg!) en nog lang 
gezellig, voor zowel ouders als kinderen! De 
volgende ochtend om 7:30 uur stonden wel 
10 kinderen onder aanvoering van Lou met 
een bidon klaar om de ouders eens nat te 
sprietsen. Eén blik in de ouderslaapzaal en ze 
draaiden zich direct weer om, terwijl Benthe 
uitriep dat de ruimte wel heel erg naar slaap, 
scheetjes en bier stonk, haha.

Ontbijten, opruimen, afwassen en dan vlug 
door naar het volgende onderdeel. De staf 
had eigenlijk een vlottenbouwtocht voor ons 
gepland, maar gezien het weer moesten ze 
snel een nieuw plan voorhanden hebben: we 
gingen naar Rocca Gulpen om te klimmen! Wat 
een helden, gelukkig hebben we serieus bewijs 
van al onze stoere moves. De vader van Menno 
heeft ons allen mooi op foto vastgelegd.

Terug in het scoutinggebouw ging de lunch 
er wel in en hadden we genoeg energie voor 
de volgende activiteit; de greppeltocht. We 
reden naar het kerkplein in Rothem, met de 
opdracht ons daarna in 4 teams te verdelen. 
Ouder en kind in ieder geval bij elkaar. We 
kregen telkens de opdracht om ongezien, 
naar een volgend punt te lopen als groep. 
Zo werden we achtereenvolgens naar de 
parking van SV Meerssen, 't Hoolhoes, het 
Agnesplein en het scoutingterrein gestuurd. 
De leiding reed in twee auto's rond. Doel was 
om NIET vastgelegd te worden op de foto. 
Aangekomen op het afgesproken punt, diende 
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je bewijs in de vorm van een groepsfoto te 
sturen op de app. Het bleek een spannende 
race, met wegduiken tussen brandnetels, 
rennen rondom het station van Bunde en 
bang zijn voor het witte busje van Liam. Geen 
enkele groep kwam ongefotografeerd bij de 
eindbestemming aan, maar wat was dit het 
toppunt van groepsvorming, lol, inspanning en 
samenwerken.

Zoals het echte scouts betaamt, werden we 
geïnstrueerd door Stephanie om in 3
ploegen het avondmaal te bereiden. Deeg 
maken voor broodjes, een sticky pulled chicken 
bereiden in de Dutch Oven, en een heerlijk 
warme applecrumble.

“Hebben we genoeg? Hoeveel barbecuesaus 
en hoeveel teentjes knoflook? Stephanie, de 
komkommers zijn bevroren... Oei, viel die kip 
nu op de grond? Nee joh, we doen gewoon 

de 3 tellen regeling, en bovendien gaat het 
nog een uur op het vuur in de Dutch Oven...” 
Het weerhield ons allerminst om heerlijk 
gezamenlijk op z'n scouts te smullen, met
sticky fingers en een schep applecrumble 
bovenop de restanten saus. Vele handen 
maken licht werk, binnen een mum was het 
scoutinggebouw en -terrein weer toonbaar, en 
ineens was daar het einde van een fan-tas-
tisch OKI-weekend. Voor herhaling vatbaar!

Het weekend startte met heel veel regen... 
Gelukkig kwam alles goed!!! Bedankt staf, 
voor jullie tomeloze energie en jullie plezier en 
enthousiasme. Het was top georganiseerd! We 
hebben genoten!

Céline Otten

Zoals elk jaar was ook dit jaar weer een OKI 
weekend. Het nam plaats op vrijdag 24 mei tot
en met zaterdag 25 mei op het scouting 
gebouw in Bunde.

We werden om 20:00 verwacht op het scouting 
gebouw. Toen we onze spullen snel hadden
neer gelegd zijn we meteen begonnen met het 
programma. We zijn begonnen met wat
namen spelletjes, zoals; Watermeloen waar je 
de watermeloen moet overgooien en je moet
beschermen voor de spetters en een spel waar 
iemand in het midden staat en je zo snel
mogelijk iemand anders zijn naam moet 
zeggen voordat de gene in het midden je met 
een krant slaat.

Toen zijn we doorgegaan naar de eetproef. 
Daar zitten de ouder en het kind tegenover
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elkaar aan een tafel en moet je de meeste 
punten verdienen doordat je het bord zelf 
binnen 1 minuut hebt opgegeten of je 
tegenstander moet er langer dat 1 minuut over 
doen om het bord leeg te eten. We hebben 
daarna nog een spel gedaan door door de hand 
van vragen te raden wie jou kind of ouder is. 
Daarna moesten de kinderen helaas al naar 
bed. Maar dat stopte de kinderen niet van tot 
5 uur wakker blijven. En Liam van de leiding 
heeft zelfs nog midden in de nacht frikandellen 
gebakken. 

De volgende ochtend was iedereen weer 
wakker om 7 uur. Toen hebben we lekker 
ontbeten met spek met ei en zijn we meteen 
door gegaan naar de activiteit. We zijn gaan 
klimmen bij Rocca. De wanden waren wel 13 
meter hoog! Veel kinderen zijn helemaal tot 
boven geweest. Trouwens ook wat ouders 
hebben het tot boven gehaald maar sommigen 

lieten het even aan hun voorbij gaan. Toen 
we klaar waren met klimmen gingen we terug 
naar het scouting gebouw waar we hebben 
geluncht. Daarna hebben we een soort 
greppeltocht gedaan met de ouders. In plaats 
van dat je een stuk terug gebracht werd, werd 
er een foto van je gemaakt. Elke foto was een 
strafpunt. Liam en Stephanie zaten in de auto 
en hebben door allemaal tunneltje gereden 
waar je eigenlijk niet
met de auto mag komen. Toen alle groepjes 
weer terug op het scouting gebouw waren
gingen we komen. Een groepje ging de kip op 
het vuur maken en een ander groepje de
broodjes en een anders groepje de salade. Het 
eten was een beetje pittig maar wel heel
lekker. Daarna was het kamp jammer genoeg 
afgelopen en ging iedereen thuis lekker
douchen.

Sanne Henssen
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De Explorers zijn ook op kamp geweest, maar 
in tegenstelling tot de Welpen en Scouts 
zónder hun ouders. Wellicht zou dat wel een 
keer een leuk idee zijn, een OKI-weekend bij 
de Explorers...

Eindelijk was het zover, waar we allemaal 
naar hadden uitgekeken was begonnen. Ons 
weekend van de Explorers. Op vrijdag moesten 
we natuurlijk op tijd daar zijn om aan ons 
spectaculair weekend te kunnen beginnen. 
Natuurlijk hebben we eerst onze spullen voor 
te slapen neergelegd in ons lokaal. Hierna 
hoorde we dat we mochten instappen in de 
auto’s want we moesten van het ene naar het
andere punt lopen. Eenmaal aangekomen 
ergens over de grens bij Maastricht moesten 
we naar een punt lopen bij het Enci terrein. 
Dit ging natuurlijk heel goed, wat je ook mag 
verwachten van de Explorers. Onderweg 
hebben we soep gekregen zodat we er voor de 
rest van de tocht goed tegen konden. 

Na een paar uur gelopen te hebben kwamen 
we Danique en Edwin tegen en mochten 
we instappen, omdat het gebied waar we 
doorheen moesten lopen ’s avonds was 
afgesloten. Terug in het gebouw hebben 
we het Explorerlokaal omgebouwd tot een 
bioscoopzaal en hebben we nog een film 
gekeken.

Op zaterdag hebben we heel veel leuke 
dingen gedaan. We zijn begonnen met 

Highlandgames. Waarbij we met grote stenen, 
palen zover mogelijk moesten gooien, maar 
ook in twee partijen touw moesten trekken. 
Echt iets voor krachtpatsers. Daarna hebben 
we allerlei schuilplekken gemaakt en Archery 
tag te gespeeld. Het was dus een heel intense 
ochtend. Daarna hebben we brood gebakken 
op kampvuur, wat heel erg lekker was.

Na het eten zijn we naar Klimmen gegaan, 
waar we bij Rocca allerlei activiteiten hebben 
gedaan. Eerst begonnen we met door allerlei 
gangen te kruipen van hout, speleo heet dat. 
Daarna kregen we uitleg over het klimmen, 
waarna we in paren gingen klimmen op een 
kleinere wand. Eentje moest zekeren zodat 
de andere kon klimmen en daardoor niet kon 
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vallen. Daarna mochten we een voor een 
abseilen naar het diepste punt van het gebouw. 
Toen iedereen veilig onder was mochten we
gaan klimmen op de grote wand. Dit ging ons 
allemaal heel goed af. Ook was er een soort 
reuzenklimrek waar allerlei obstakels in waren 
gebouwd. Hier moest je dan helemaal naar 
boven klimmen. Lotte was hierin heel erg goed. 
Het was dus een hele leuke middag. 

Bij het diner werden we perfect verzorgd 
door Jelca, hij heeft voor ons allemaal pizza 
gebakken. In allerlei soorten, zoals ieder van 
ons ze wilde hebben. Na het eten hebben we 
alles opgeruimd en zijn we vertrokken naar 
Valkenburg waar we gebowld hebben. We 
waren verdeeld over twee banen. Het was heel 
spannend, de top drie was: Guido, Jelca en 
Edwin met telkens een punt verschil.

Toen we terug kwamen had de staf heel het 
gebouw vol met rook gezet en mochten we 
lasergamen, dat is dus heel spannend zo in de 
dichte mist. Die avond werd het natuurlijk zoals 
gewoonlijk weer veel te laat.

Zondagochtend hebben we het hele lokaal 
schoongemaakt en ons voorbereid voor de 
installatie. Danique heeft ons nadat we hebben 
verteld wat we allemaal gedaan hebben aan de 
ouders, staf en bestuur geinstalleerd. Daarna 
was dit vette weekend helaas weer afgelopen.
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