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VAN DE REDACTIE

Beste bevers, welpen, scouts, ouders,
verzorgers, en iedereen die dit leest,

Welkom bij de nieuwe editie van het Puiske!
In deze editie vertellen de Bevers over hun
recente clubavonturen, de Welpen over
Jungledag en de Junior- en Senior Scouts
over het jubileumweekend. Genoeg te lezen
dus! We komen nu langzaam aan het einde
van het school- en dus ook het scoutingjaar,
maar gelukkig nog niet het einde van alle
scoutingpret. We hebben ons jubileum gevierd
en nu komen de zomerkampen eraan! Genoeg
om naar uit te kijken dus.

Heb je vragen, opmerkingen, suggesties of
iets anders, laat het dan aan ons weten via het

emailadres: puiske@scoutingbunde.nl.

Lijkt het je leuk om zelf mee te werken aan 't
Puiske, laat het dan ook vooral weten.

Groet,

De redactie van ‘t Puiske

Sponsorkliks

Sinds kort zijn wij aangesloten bij
Sponsorkliks. Bestellen jullie tijdens

de feestdagen cadeautjes online? Doe
dit dan via Sponsorkliks, hiermee krijgt
Scouting Bunde gratis een commissie
per transactie. Er zitten voor jou als
koper geen kosten c.q. verplichtingen
aan vast, het enige wat je hoeft te doen is
via onderstaande link naar de gewenste
website te gaan.

https://www.sponsorkliks.com/products/
shops.php?club=12411&cn=nl&In=nl

Oud ijzer inleveren

Wist je dat je bij Scouting Bunde oud
ijzer kan inleveren? Dit wordt allemaal
verzameld ten bate van onze vereniging.
Heb je dus nog een oude verwarming,
koekenpan, modelspoorbaan, etc., lever
hem dan bij ons in!






BEVERS

Zoals altijd hebben de Bevers op de
vrijdagavonden weer de leukste dingen
beleefd!

Knakworsten

De Bevers hebben zelf broodjes met
knakworsten gemaakt op het vuur! Eerst
hebben we zelf brood gekneed. Toen hebben
we geleerd hoe je vuur moet maken, en

welke elementen ervoor nodig zijn. Lucht,
brandmateriaal en iets wat een vonkje afgeeft.
Het was heel spannend, maar samen met de

staf is het ons gelukt om een vuurtje te maken.

Hier hebben we ons brood boven geroosterd.
Dit vergde veel geduld. Enkele verbrande
broodjes later hadden de meeste Bevers toch
een broodje knakworst dat ze op konden eten.

Kloostertuin

De club erna zijn we naar de kloostertuin
gegaan. Na de opening op het gebouw hebben
we de hesjes aangetrokken en zijn we twee
aan twee vertrokken naar de kloostertuin.
Eenmaal daar aangekomen zijn we spelletjes
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gaan spelen. Eerst een potje kat en muis.

De kinderen kregen allemaal een hesje en
moesten elkaars hesje afpakken. Wie het
langst overbleef met zijn hesje had gewonnen!
Daarna hebben we een aantal potjes “Anne-
Maria koekkoek” gespeeld. Tijdens een van de
laatste potjes kwamen de Scouts aangelopen.
Zij waren op de terugweg van hun oma-rollator
tocht en waren erg smerig. De Bevers waren
erg onder de indruk en renden allemaal hard
weg! Nadat de Scouts een aantal van de
leidingen vies hadden gemaakt, vervolgden

zij hun route. Ondertussen was de club al
bijna afgelopen en hebben wij de hesjes weer
aangetrokken. Toen zijn we terug gaan lopen
en was de club alweer voorbij. Een geslaagde
avond!






Op 13 mei hebben de Welpen meegedaan

aan de Jungledag. Dit is een evenement dat
jaarlijks door de regio wordt georganiseerd.
Deze dag staat volop in het teken van echte
scoutingactiviteiten, met na afloop een
bijpassend insigne. Ben jij nu ook benieuwd
naar wat de Welpen hebben gedaan? Lees snel
verder...

Wachten op de rest

Aan het begin van de Jungledag hebben
alle Welpen zich verzameld op het
scoutinggebouw. Vanaf hier reden we
gezamenlijk naar het terrein van de Jungledag.
Hier aangekomen waren we de eerste (en
vrijwel enige) scoutinggroep die op tijd was.
We hebben daardoor bijna een uur moeten
wachten voordat de activiteiten begonnen! Om
de tijd te doden besloot de staf wat ongein uit
te halen met de organisatie. Al onze Welpen
moesten opeens heel toevallig allemaal
tegelijk naar de WC. Dit zorgde voor een WC-
waterballet en natuurlijk een paniekerige
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organisatie. We hebben onze naam als “meest
beruchte scoutinggroep” weer waargemaakt...

De verborgen vallei

Het thema van de Jungledag was “Jacala en
de verborgen vallei”. Jacala, een krokodil uit
de verhalen van Jungle Book, was namelijk in
een verborgen vallei allemaal sprookjesfiguren
tegengekomen. Eén van deze figuren, de
draak Niezel, had een probleem. Het lukte
hem niet meer om vuur te spuwen. Om de
draak te helpen, moesten de Welpen van
tevoren een drakenei knutselen en tijdens de
Jungledag allemaal opdrachten uitvoeren.
Hierdoor kon de draak, hopelijk, aan het einde
van de dag weer vuurspuwen. Dit alles werd
aan de Welpen verteld door middel van een
toneelspel. Laten we het erop houden dat

je niet goed toneel hoeft te spelen om de
Jungledag te kunnen organiseren...

Onweer

Er was grote afwisseling tussen de
verschillende spellen. Sommige spellen waren
rustiger, andere weer actiever. Het leukste



“spel” vonden de Welpen het spel van Hans

en Grietje. Hier mocht je een marshmallow
roosteren en opeten. Halverwege de middag
begon het weer echter steeds slechter te
worden, met zelfs hier en daar wat onweer. De
organisatie besloot om alle Welpen in een klein
gebouw te laten schuilen, maar na vijf minuten
werd besloten dat alle Welpen weer naar buiten
mochten. Het gebouw bleek toch wat te klein.
Snel weer verder met de spellen dus!
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Niezel de draak

Aan het einde van de dag werden alle
Welpen bij elkaar verzameld. Ze hadden
alle opdrachten voltooid en het was nu tijd

om Niezel de draak te roepen. Met zoveel
Welpengroepen bij elkaar geeft dat flink wat
herrie! Met spanning keken alle Welpen naar
hoe er een draak uit de deur zou komen. In de
deuropening verscheen echter niet Niezel de
draak, maar onze Luuk! Hij was nog snel even
naar de WC en kwam door de verkeerde deur
naar buiten. Daarna kwam dan t6ch de echte
draak naar buiten. Het vuurspuwen lukte weer
en uit één van de drakeneieren kwam zelfs een
babydraak. Als dank kregen de Welpen een
insigne als herinnering.

Volgend jaar is er weer een Jungledag, dus
we hopen dat je inmiddels enthousiast bent
geworden om mee te gaan! Zien we je dan?




Op vrijdag 3 juni 2023 was het eindelijk zover.
We stonden aan de vooravond van een tof en
feestelijk jubileum weekend. Rond zeven uur
's avonds verzamelde zich al een hoop leiding
om de activiteiten voor de zondag voor te
bereiden. Met heel veel plezier en lol werden
al heel veel activiteiten klaargezet. Zoals de
springkussens (die door de staf natuurlijk al
werden uitgetest).

Verzamelen

Zaterdag 4 juni begon de eerste
jubileumactiviteit. Het was vroeg voor alle
scouts en staf; om kwart over acht moest
iedereen aanwezig zijn op het St. Agnesplein.
ledereen kreeg een lunchpakket (lupa) om
daarna in de bus met chauffeur Rudolf op weg
naar Adventure Valley in Durbuy te gaan. Na
uitleg over de wc in de bus, “alein pipi, keine

puup”, gingen we vol verwachting naar Durbuy.

Onderweg hebben we vol enthousiasme het
jubileumlied gezongen, helemaal geschreven
door Jelca en Bram op de melodie van de

‘Engelbewaarder’ van Marco Schuitmaker. Ook
had ons entertainmentteam een muziekbingo
gemaakt waardoor menig zangtalent naar
voren kwam (natuurlijk vastgelegd op film).
Deze filmpjes zijn natuurlijk niet openbaar,
maar voor een paar steekpenningen hier en
daar wel te koop bij de staf.

Adventure Valley

Na ongeveer anderhalf uur kwamen we aan bij
de Adventure Valley in Durbuy. Rudolf maakte
nog een mooie groepsfoto en Roel haalde

de activiteitenbandjes, tegen een onvoorzien
gereduceerd tarief. Daarna gingen we samen
naar Fast Tag waar je een apart armbandje
kreeg waarmee je alle puzzels en opdrachten
moest afronden in een bepaalde tijd voor
punten in een groot soort labyrint. Voor



sommige staf was het toch wel een uitdaging
waardoor ze erover denken om toch iets meer
aan sport te doen.

Toen iedereen Fast Tag had overleefd, hebben
we ons verzameld op het terras naast een
restaurant, dat als centrale plaats werd
ingericht en regelmatig werd bezet door
Scouts en staf om een beetje bij te komen van
de avonturen in de Adventure Valley. Natuurlijk
was het lunchpakket al gauw op en werd ook
het restaurant veel bezocht voor frites, snacks,
frisdrank en ijsjes.

Activiteiten

De groep scouts was inmiddels verdeeld in
groepjes van ongeveer vijf personen onder
begeleiding van de staf, en zwierf over het park
uit. De groepjes gingen verschillende dingen
doen zoals het fietsparcours doen, of met

een band van de Tubing Slide af. Hier moest

je eerst helemaal met je band naar boven om
vervolgens van de glijbaan af te kunnen glijden.
Het eerste stuk was steil maar daarna nam de
snelheid af zodat je weer veilig aankwam. Ook
hebben groepjes speleo gedaan.
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Er was ook een groot klimbos, waar je over
balken, touwen en allerlei andere obstakels,
met een veiligheidslijn, kon klimmen en
klauteren. De scouts hebben zoveel avonturen
beleefd, dat het te veel is om hier op te
schrijven. Dus zie je een scout en wil je meer
van Adventure Valley weten? Vraag ze er dan
gerust naar!

Bingo

Helaas was het om vier uur weer tijd om terug
te gaan met onze persoonlijke chauffeur
Rudolf. Natuurlijk had het entertainment-team,
Jelca en Bram, weer iets leuks bedacht om ons
te entertainen op de terugweg. Deze keer was
het alternatieve Bingo, en dat werkt dus heel
anders dan de normale Bingo. Bij bepaalde
geluiden kwam er 10 bij het bingogetal of

ging er juist 10 vanaf, of je moest de cijfers
omdraaien. En natuurlijk hadden ze ook weer
vette prijzen om uit te delen. We hebben ons
dus niet verveeld, behalve Danny. Hij verveelde
zich zo erg dat hij de stoel waar hij op zat
gesloopt heeft. Dat is natuurlijk een slecht
voorbeeld dus doe dit nooit na!






Snacks

Toen we in Bunde aankwamen kregen alle
scouts friet met frikandel, natuurlijk niet van
een bord maar gewoon op de tafel met mayo
en curry eroverheen. Na het eten hebben we
nog even op het springkussen gespeeld. Toen
het tijd was kreeg iedereen nog een mooi
insigne van 75 jaar Scouting Bunde die we

op de linkermouw of achterop de das mogen
naaien.

Nadat de kids naar huis waren kon de staf rond
de barbecue rustig napraten over deze zeer
indrukwekkende dag. En voorbereiden voor de
zondag, de laatste dag van ons feestweekend.

Bevers en Welpen

Zondagochtend was het alweer vroeg voor een
aantal stafleden en de organisatie. 's Morgens
rook het al heerlijk in de keuken naar eieren
met spek die door Stephanie, Silke en Puk op
een professionele wijze waren gebakken. Ook
in de rest van het gebouw en buiten gonsde
het van de activiteit. Alles werd natuurlijk
klaargezet voor de middag, omdat dan alle
Bevers en Welpen plus broertjes, zusjes en
papa en mama werden verwacht.

Om elf uur werd door alle staf en bestuur een
welverdiende rustpauze genomen om even

de maag te versterken voor alles wat nog zou
komen. De brunch smaakte perfect, chapeau!!
Om één uur was het eindelijk zover en werd
door Gerda Glitter de feestmiddag geopend
samen met de wethouders Bjorn Mollingen en
Inge Smeets.

Vanalles te doen

Na de opening was het eindelijk zover en kon
iedereen die dat wilde met de strippenkaart
aan alle activiteiten meedoen.Natuurlijk werd
het springkussen ook door de Bevers, Welpen
en hun broertjes en zusjes uitgeprobeerd.
0ok bij het schminken was het erg druk en
stonden de kids in de rij. In onze bus kon je
een suikerspin krijgen, waar gretig gebruik
van werd gemaakt. Natuurlijk denken wij als
Scouting ook aan de natuur en kon je een
insectenhuisje versieren met brandpennen en
kreeg je bij Joep een mooie brandstempel van

Scouting Bunde voor op het insectenhuisje.

Knutselen en smullen

De Senior Scouts hadden het druk met hun
koe, dat was niet zomaar een koe maar een
ranjakoe. Je mocht dus zelf melken, maar

in plaats van melk kwam er dan ranja uit

de uiers. 0ok kon je klimmen in een boom
met handgrepen en moest je de bel luiden
als je boven was. Gerda Glitter was met haar
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prijzenrad goed bezig en iedereen die eraan
wilde draaien kon een leuk prijsje winnen. Ook
kon je dasringen verven die Roel helemaal
zelf had gemaakt. Wat ook heel erg vet was,
was dat je zelf popcorn kon maken op een
kampvuur in een speciaal pannetje. Als de
popcorn dan klaar was, mocht je er suiker of
zout op doen en dat was heerlijk smullen.

Bunde jubileum insigne. Voor alle leden die
nog niet zo'n prachtig insigne hebben gehad
ligt er nog een klaar, geef dit dan even aan bij
je eigen leiding.

Het was een hele mooie belevenis en om met
veel plezier naar terug te kijken. En natuurlijk
iedereen bedankt die mede dit weekend tot
zo'n succes heeft gemaakt.

Uilen

Helemaal aan de andere kant, in de oude
kampvuurkuil, kon je gaan kijken naar allemaal
verschillende uilen. Van hele kleine tot één
hele grote. Dat was heel mooi om te zien, en
misschien heb jij er ook wel een op je hand
gehad met die speciale handschoen. Natuurlijk
waren er nog veel meer dingen te doen. We
hopen dan ook dat iedereen die er was een
hele leuke dag heeft gehad! Helaas was

het jubileumfeest om vier uur weer gedaan

en werd het door Gerda Glitter feestelijk
afgesloten. De organisatie werd nog even

in het zonnetje gezet. Natuurlijk kregen alle
Bevers en Welpen ook een 75 jaar Scouting
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