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Van de redactie
Het is alweer lente (al laat het weer soms van 
zich afweten) en dat betekent: tijd voor een 
nieuwe editie van 't Puiske! 

We komen steeds dichter bij ons Jubilieum. 
De data zijn bekend gemaakt: op 3 en 4 juni 
zullen wij het groots vieren. Wat we gaan doen 
houden we nog even geheim, maar blokkeer 
alvast deze dagen in je agenda. Het gaat in 
ieder geval leuk worden.

Het was niet gelukt om de vorige editie te 
publiceren op papier, maar dat gaat deze keer 
wel gebeuren. Het wordt namelijk geprint 
door Andi Smart Print Solutions. Deze editie 
heeft daardoor ook wat minder content dan 
jullie gewend zijn van ons, maar dit mag de 
pret niet drukken! Je kunt namelijk lezen over 
het winterweekend van de bevers, het OKI 
weekend van de welpen en het vanalles en nog 
wat van de scouts.

Heb je vragen, opmerkingen, suggesties of 
iets anders, laat het dan aan ons weten via het 
emailadres: puiske@scoutingbunde.nl. 

Lijkt het je leuk om zelf mee te werken aan 't 
Puiske, laat het dan ook vooral weten.

Groet,

De redactie van ‘t Puiske

  

Oud ijzer inleveren
Wist je dat je bij Scouting Bunde oud 
ijzer kan inleveren? Dit wordt allemaal 
verzameld ten bate van onze vereniging. 
Heb je dus nog een oude verwarming, 
koekenpan, modelspoorbaan, etc., lever 
hem dan bij ons in!

  

Sponsorkliks
Sinds kort zijn wij aangesloten bij 
Sponsorkliks. Bestellen jullie tijdens 
de feestdagen cadeautjes online? Doe 
dit dan via Sponsorkliks, hiermee krijgt 
Scouting Bunde gratis een commissie 
per transactie. Er zitten voor jou als 
koper geen kosten c.q. verplichtingen 
aan vast, het enige wat je hoeft te doen is 
via onderstaande link naar de gewenste 
website te gaan.

https://www.sponsorkliks.com/products/
shops.php?club=12411&cn=nl&ln=nl

4



5



Het was tijd voor het leukste weekend van het 
jaar: het winterweekend met de Bevers! We 
verbleven 2 nachtjes in het scoutinggebouw, 
dus het terrein was bekend. De rest van het 
kamp ging als volgt:

Zevenkamp
Op vrijdagavond hebben we een zevenkamp 
gedaan met spelletjes zoals touwtrekken 
en estafettes. Ook hebben de Bevers 
tegen de staf een wedstrijdje touwtrekken 
gedaan en natuurlijk gewonnen. Na het 
avondprogramma zijn we begonnen met het 
opzetten van de slaapspullen. Met slechts 
twee luchtbedpompen duurde dit even, 
maar uiteindelijk had iedereen zijn bedje 
opgezet. Toen mochten de Bevers hun pyjama 
aantrekken, maar het was nog geen bedtijd. 
Bevers gaan natuurlijk niet zo vroeg slapen. 

Onder degenen die nog niet wilden gaan 
slapen, hebben we een film gekeken over een 
broodje dat tot leven kwam. Dit vonden zowel 
de Bevers als de staf heel grappig. Sommige 

Bevers waren echter nog steeds niet moe, 
maar de staf vond dat het tijd was om te gaan 
slapen (lees: tijd voor een feestje) en de Bevers 
gingen slapen.

Bever-wekker
De volgende dag begon vroeg, rond half zeven, 
toen de eerste bevers wakker werden. Echter 
hadden de helft van de staf geen zin om zo 
vroeg op te staan en bleven ze in hun nest 
liggen. Dit hebben ze geweten, want toen 
kwamen de Bevers hen persoonlijk wakker 
maken.

6



Speeltuin
Op zaterdag hebben we in de ochtend 
spelletjes gedaan en gekleurd, en in de middag 
zijn we naar een speeltuin geweest! Hier 
was een hele hoge glijbaan waar alleen de 
dapperste Bevers vanaf durfden. We hebben 
ook nog verstoppertje gespeeld en hutten 
gebouwd, maar vooral heel veel plezier gehad.

Avondprogramma
In de avond hadden we natuurlijk frietjes 
als avondeten. Maar wel op de scouting 
manier: namelijk gewoon op de tafel. Borden 
waren niet nodig! Hierna hadden we een 
pubquiz georganiseerd door Silke en Puk. 
Deze had moeilijke én makkelijke vragen en 

was supergoed gelukt. Hierna was het tijd 
om te gaan slapen, want in tegenstelling tot 
vrijdagavond waren de Bevers nu wel moe...

Atletiek met Ilse
Op zondagochtend was het alweer tijd om 
naar huis te gaan, maar niet voordat we nog 
even flink gesport hadden. Ilse organiseerde 
een atletiekclinic. We hadden een mini Bever-
meerkamp, met verspringen, kogelstoten 
(alleen dan met een bal) en een 40-meter 
sprint. Degene die gemiddeld in alle drie het 
beste was, won een heuse Bever-trofee. We 
hebben zeker talentjes gezien die heel hard 
konden gooien en rennen! 

Na dit alles was het eindelijk tijd om weer 
naar huis (en in bad) te gaan. Het was weer 
geweldig, op naar het zomerkamp!
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In het weekend van 17, 18 en 19 april zijn de 
Welpen op OKI-weekend geweest, oftewel het 
Ouder-Kind-Weekend. In plaats van op ons 
eigen scoutinggebouw te blijven, zijn we deze 
keer naar Stein gegaan. Lees snel verder om 
te zien wat de Welpen (en hun ouders) hebben 
beleefd!

Autospeurtocht en spellen
Het kamp begon dit keer met een 
autospeurtocht. Dit is eigenlijk hetzelfde als 
een normale speurtocht, maar dan (je raadt 
het al) met de auto. Het voordeel hiervan is 
dat de leiding de controleposten wat verder uit 
elkaar kan zetten, maar als deelnemer zit je 
natuurlijk ook droog en warm in de auto! Het 
eindpunt was uiteindelijk het scoutinggebouw 
in Stein. Hier was het een heel gedoe om alle 
slaapmatjes in de juiste kamer te krijgen. 
Ouders apart? Ouders bij kinderen? Leiding 
bij ouders? Uiteindelijk kwam dit toch nog 

allemaal goed, behalve voor Jos: door alle 
chaos is zijn luchtbed per ongeluk bij de 
ouders blijven liggen, in plaats van bij de 
andere stafleden.

Avondspellen
Bij het avondprogramma werd er gerouleerd 
tussen drie spellen: lasergamen, weerwolven 
en estafette. Bij de estafette was het de 
bedoeling dat je in het donker spullen ging 
zoeken in een tas. Handig om alvast te oefenen 
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voor de rest van het kamp. Na iedere 20 
minuten werd er gewisseld tussen de spellen. 
Later in de avond gingen de Welpen naar bed, 
maar voor de ouders (en de staf) is het nog 
erg laat geworden. Sommige stafleden zijn pas 
naar bed gegaan toen de eerste Welpen weer 
wakker werden…

Boulderen
Na een lekker ontbijt vertrokken we naar een 
klimhal om te gaan boulderen. Bij deze sport 
klim je op een muur die laag bij de grond is 
en kortere stukken heeft. Vaak klim je zonder 
extra valbeveiliging, maar er ligt een dikke mat 
onder de muur om je op te vangen als je valt. 
Veel van onze Welpen slaagden erin om snel 
de top te bereiken, maar sommige ouders en 
stafleden hadden er wat meer moeite mee. 
Later die dag maakten we nog een tocht. Het 

gerucht ging dat de staf naar McDonald's en 
Albert Heijn was gegaan terwijl de Welpen op 
pad waren. Dit is inderdaad gebeurd. Soms 
willen stafleden ook even wat rust…

Alleskunner
Als diner kregen wij een volwaardige Griekse 
maaltijd met gyros, pita's en erg pittige tzatziki. 
Later op de avond was er nog een Alleskunner. 
Hierbij werden verschillende teams gevormd 
en was het de bedoeling om zoveel mogelijk 
gekke opdrachten zo goed mogelijk uit te 
voeren. Daarna gingen de Welpen naar bed, 
maar voor de ouders was er nog een eetproef 
als afsluiting. De volgende ochtend ruimden 
we met z'n allen op en vertrokken we weer 
richting Bunde.
De leiding bedankt alle Welpen en ouders voor 
weer een superleuk weekend! Wij hebben in 
ieder geval alweer zin in het volgende kamp!
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Senior scouts
De Senior Scouts hebben in de afgelopen 
maanden weer heel wat beleefd. Hiervoor 
hebben zij verschillende artikelen geschreven.

Sjorren
Vandaag gingen we naar buiten. Danique en 
Edwin hadden bedacht dat we zouden gaan 
sjorren vandaag. Edwin had een tekening bij 
zich om een schommel te maken. Dit keer een 
hele nieuwe, die we nog nooit gemaakt hadden. 
De vierpoot was het moeilijkst om op te zetten, 
maar dit is uiteindelijk toch gelukt met de hulp 
van diverse stafleden van de Welpen. Daarna 
ging het vrij snel met bouwen. Dankzij een 
hoop lege kratten konden we ook goed bovenin 
sjorren. Eindelijk was de schommel dan klaar 
en hebben we met zijn alle tegelijk erop kunnen 
schommelen. Natuurlijk mochten alle welpen 

die stonden te kijken ook een keertje. En we 
hebben veel Welpen, dus dat duurde wel even!
Daarna hebben we de schommel helaas weer 
moeten afbreken, gelukkig gaat dat sneller dan 
het opbouwen. Het was een hele geslaagde 
avond.

Koken op vuur
Hoera! Na een paar weken geen scouting 
hadden we eindelijk weer club. We 
verzamelden ons in het senior clublokaal. Daar 
waren Jelca en Edwin, Danique was er dit keer 
niet bij. We vroegen waar ze was, de staf wist 
het niet precies, maar iets met een date...
Eerst vertelde Jelca dat we aan de RSW 
mochten meedoen, waarbij hij er een beetje 
over vertelde. Ja want wat is een RSW? Dat is 
dus een weekend waar je met heel veel andere 
scouts laat zien wat je al aan scoutstechnieken 
hebt geleerd en zelfstandig kunt uitvoeren. 
Tenten bouwen, knopen leggen, sjorren, 
tochttechnieken en nog veel meer. Best vet 
dus.
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Daarna kregen we van Edwin te horen wat we 
die avond gingen doen. We gingen eten maken 
op vuur. Twee kippen werden ingewreven 
met kipkruiden en aan een lange ijzeren staaf 
boven het vuur gehangen. Jelca had ook nog 
zakjes met de lever en hart gevonden wat de 
dames wel heel apart vonden. We hebben 
appels uitgehold en gevuld met krenten en 
noten, en popcorn gebakken in een pannetje 
boven het vuur. De kippen draaide niet 
helemaal goed, dus Jelca had er nog wat extra 
ijzerdraad omheen gedaan waardoor ze beter 
konden worden gedraaid. De appels werden in 
zilverpapier gewikkeld en in het vuur gelegd en 
Guido begon met popcorn bakken. Dat popcorn 
bakken ging hem redelijk goed af. Beetje 
zout erop en klaar. Romy had ondertussen de 
appels gedraaid zodat ze ook aan de andere 
kant lekker gaar konden worden. Intussen had 
Guido zijn favoriete plekje ingenomen om te 
genieten van wat er allemaal om hem heen 
gebeurde. 

Toen de appels klaar waren werden ze met 
een grote schep uit het vuur gehaald en in de 

kruiwagen gelegd. Eentje viel helaas op de 
grond en was gelijk ook helemaal kapot . Die 
hebben we maar niet meer gegeten. De kippen 
zagen er ook al heel erg lekker uit van buiten, 
dus werden ze door Jelca en Edwin van het 
spit gehaald. Omdat ze van binnen nog niet 
helemaal gaar waren heeft Edwin ze nog maar 
even in de oven gedaan. Daarna hebben we 
de kippen met z’n allen opgegeten met behulp 
van diverse stafleden die ook wel eens wilden 
proeven hoe goed wij van de Senior Scouts 
kunnen koken. We hebben ook die avond 
besloten om mee te gaan doen aan de RSW, 
dus dat belooft wat!
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