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Van de redactie
Dag vriendjes, en vriendinnetjes, hier zijn we 
dan alweer! Of is dat niet hoe het liedje gaat..?

Enfin, wij presenteren met trots de nieuwe 
editie van het Puiske. Hier wordt uitgebreid 
verslag gegeven over de zomerkampen van 
onze verschillende speltakken. 

Je kunt lezen over hoe de Bevers helemaal 
'under de mudder' zijn gegaan op het 
Blotevoetenpad en korte metten hebben 
gemaakt met de dieven van hun Olympische 
fakkel. 

De Welpen zijn op wereldreis door Europa 
gegaan naar onder andere Nederland, W(h)
ales, Sportugal, Ierland en het mooie Italië. 

De Scouts hebben ook een gaaf zomerkamp 
gehad waarin ze hun scoutstechnieken goed 
nodig hadden, en zeer bekwaam zijn geworden 
in het besturen van vierwielers. 

Ten slotte kun je iets lezen over de Explorers, 
die na een jaar afwezigheid weer schietend in 
het leven zijn geroepen.

En dan nu misschien wel het aller belangrijkste 
van deze editie: de terugkeer van de 
roddelpagina! Extra lang = extra smullen.
Wij wensen jullie heel veel leesplezier,

Groet,

De redactie van ‘t Puiske

  

Oud ijzer inleveren
Wist je dat je bij Scouting Bunde oud 
ijzer kan inleveren? Dit wordt allemaal 
verzameld ten bate van onze vereniging. 
Heb je dus nog een oude verwarming, 
koekenpan, modelspoorbaan, etc., lever 
hem dan bij ons in!

  

Sponsorkliks
Sinds kort zijn wij aangesloten bij 
Sponsorkliks. Bestellen jullie tijdens 
de feestdagen cadeautjes online? Doe 
dit dan via Sponsorkliks, hiermee krijgt 
Scouting Bunde gratis een commissie 
per transactie. Er zitten voor jou als 
koper geen kosten c.q. verplichtingen 
aan vast, het enige wat je hoeft te doen is 
via onderstaande link naar de gewenste 
website te gaan.

https://www.sponsorkliks.com/products/
shops.php?club=12411&cn=nl&ln=nl
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Het zomerkamp is inmiddels allang voorbij, 
maar wat was het een feest! Het was dit jaar 
iets anders, doordat we dit jaar samen met de 
welpen op kamp waren. Dit betekende dubbel 
zoveel pret. Lees maar snel verder!

Aankomst
Alle bevers arriveerden op zondagmiddag, en 
we begonnen gelijk met de eerste activiteit: 
Speeltuin het Olifantje.  Hier hebben we enkele 
uren gespeeld, en toen de bevers genoeg 
hadden van de speeltuin begonnen ze de staf 
te vervelen met de ‘kietelstok’. Tijd om terug 
te gaan naar het gebouw, dus. Hier hebben we 
lekker shoarma gegeten en heeft Daphne het 

thema van het kamp uitgelegd: ‘De Olympische 
Beverspelen’. Hierbij hoort natuurlijk ook een 
Olympische fakkel en een coole outfit. Die 
hebben de Bevers in de avond gemaakt, en 
na een leuke film met veel snoep zijn ze gaan 
slapen.

Korte nacht
Slapen? Helaas niet zo heel lang, want er 
waren enkele bevers die al om vier uur wakker 
waren… Gelukkig heeft het merendeel wel 
door kunnen slapen tot zes uur. Erg fijn voor 
de staf natuurlijk! Toen kwamen de bevers tot 
een ontdekking: de Olympische fakkel was 
gestolen! En er was een brief achtergelaten 
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door de dieven. Als ze goed de spellen 
meededen, konden ze de fakkel terugkrijgen!

Blotevoetenpad
Als dagactiviteit namen de auto naar het 
blotevoetenpad. Dit was echt het hoogtepunt 
van het kamp. We zijn zelfs over het meer 
geklommen (we zijn niet voor niets bevers 
natuurlijk!) en zaten helemaal “under de 
mudder”. Hierna hadden we een kriskras-uurtje 
en hebben we in de avond lekker nasi eten. De 
Bevers waren heel moe na deze dag en hebben 
deze nacht ook een stuk beter geslapen (tot 
opluchting van de staf).

Atletiek
Op dinsdagochtend was de atletiekochtend, 
want het thema was immers 'De Olympische 
Beverspelen'. Hier hebben de Bevers goed 
gesport en hebben we zelfs enkele verborgen 
atletiektalentjes gezien! Ze hebben hier de 
fakkel meer dan terugverdiend. In de middag 
hebben we samen met de Welpen waterspellen 
gedaan. Hier is iedereen goed nat geworden 
en hebben we flink gespeeld. Toen waren de 
Bevers heel moe, dus voor het avondeten 
hebben ze even rustig een film gekeken en een 
heuse tattooshop geopend. Deze tattooshop 
was een groot succes en er zijn dan ook heel 
wat tattoos gezet. In de avond hebben we 
heerlijke zelfgemaakte pizza’s gegeten uit de 
pizza-oven.

Op woensdag was het helaas alweer voorbij. 
Opruimen, ontbijten, en naar huis. Het was een 
topkamp. Op naar de volgende kampen: het 
OKI-weekend en het Winterweekend!
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Het zomerkamp: dé scoutingactiviteit waar 
de meeste Welpen en stafleden al het hele 
jaar naar uitkijken. We zouden dit jaar 
eigenlijk naar Hoensbroek gaan, maar door 
waterschade moesten wij op het laatste 
moment uitwijken naar Brunssum. Hier hebben 
we (soms samen met de Bevers)  weer veel 
leuke activiteiten beleefd.

Bassie en Adriaan
Het thema van dit jaar was “Bassie en 
Adriaan”. Deze twee circusartiesten gingen 
op reis door Europa om opdrachten uit te 
voeren voor een geheimzinnige opdrachtgever. 
Iedere ochtend en avond keken de Welpen 
daarom een aflevering om te zien in welk land 
Bassie en Adriaan nu weer waren beland. De 
activiteiten en opdrachten van die dag stonden 
in het teken van dat land. Als de Welpen een 
opdracht hadden voltooid, kregen zij steeds 
twee puzzelstukken. Op de laatste dag van het 
kamp moest er gekeken worden of de puzzel 
afgemaakt kon worden. Zou dit de Welpen 
lukken?

Nederland
Het eerste land waar de Welpen arriveerden 
was Nederland. De opdracht die hierbij hoorde 
was het versieren van een houten dasklompje. 
De mooiste dasklompjes werden daarna 
gekeurd en de jury bepaalde dat de opdracht 
voltooid was. De eerste puzzelstukjes waren 
binnen! Daarna hebben we buiten het terrein 
nog enkele bosspellen van Rachèl en Jort 

gedaan, waaronder het smokkelspel en levend 
stratego.

Bon appétit
In de avond kregen de Welpen weer een 
nieuwe aflevering te zien. Ditmaal gingen 
Bassie, Adriaan en de Welpen naar Frankrijk. 
De opdracht hierbij was om authentieke Franse 
baguettes te maken. Deze werden getest op 
smaak door Emma, die bepaalde dat ook deze 
opdracht succesvol was voltooid. In de avond 
was er nog een leuke quiz en werd er wederom 
een grote favoriet uit de spellenkast gehaald: 
Weerwolven. Hierna was de eerste dag alweer 
voorbij.

Een walvistocht?
Het derde land waar Bassie en Adriaan heen 
gingen was het Verenigd Koninkrijk, met in 
het bijzonder Wales. Hiervoor was door Jos 
en Noël speurtocht met een walvisthema 
georganiseerd. Er werden drie groepen 
gemaakt en iedere groep en iedere groep 
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kreeg een grote opblaasbare walvis mee. Deze 
moest de tocht ongeschonden overleven! 
Onderweg werden er verschillende uitdagende 
tochttechnieken gebruikt, maar gelukkig lieten 
de Welpen zich hierdoor niet uit het veld slaan. 
Uiteindelijk heeft iedere groep de hele tocht 
vrijwel foutloos gelopen: een zeldzaamheid 
binnen Scouting Bunde!

Sporten
In de avond vervolgde de reis zich naar 
Portugal, oftewel Sportugal. Door Finn en Chris 
was een heuse sportcompetitie georganiseerd 
op een sportveld naast het scoutinggebouw. 
Dit sportveld zorgde ook nog eens voor 
extra motivatie: wie niet bewoog, werd lek 
geprikt door muggen! Je kunt je voorstellen 
dat dit alles een vermoeiende dag was voor 
de Welpen. Na de sportcompetitie kregen ze 
daarom nog een warme beker chocolademelk, 
maar al snel daarna werd door veel Welpen het 
bed opgezocht.

Kusjes voor een geit?
Als vijfde land gingen de Welpen naar Ierland. 
Als thema-activiteit gingen de Welpen naar 
een kinderboerderij, georganiseerd door Nina 
en Martijn; in Ierland zijn er namelijk veel 
schapen. De dieren op de kinderboerderij zelf 
leken het ook leuk te vinden met de Welpen; 
ze bleven gerust poseren voor een foto en 
lieten zich lekker aaien. Het is Finn zelfs gelukt 
om een geit een kusje op de mond te geven! 
Ook kunnen we melden dat de cake van de 
kinderboerderij erg lekker was. In de middag 
werden er samen met de Bevers waterspellen 
gedaan. Luc had hiervoor verschillende 
spellen bedacht en al gauw werd het een flink 
waterballet. In de avond reisden de Welpen 
af naar Italië, waarbij ze heerlijke pizza’s 
kregen uit Martijn’s welbekende pizza-oven. 
We sloten de avond af met wederom een potje 
Weerwolven en gingen daarna snel naar bed.

Bubbelbad
Alle Welpen waren ondertussen behoorlijk toe 
aan wat opfrissing. Gelukkig was het thema 
van woensdag Duitsland. Duitsland staat 
bekend om zijn vele rivieren en meren waar 
je in kunt zwemmen, dus gingen we vandaag 
naar Mosaqua in Gulpen. Samen hebben 
we hier een erg leuke dag gehad, maar één 
specifiek ding vonden de Welpen het leukst: 
van de jongens werden de broekzakken van 
de zwembroek gevuld met zeep en vervolgens 
werd hen verteld dat ze in het bubbelbad 
moesten gaan zitten. Binnen enkele minuten 
was het hele bad gevuld met schuim! Het 
personeel van Mosaqua zelf kon er iets minder 
om lachen…

Expeditie Robinson
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In de avond was het tijd voor het achtste 
land: Griekenland. Dit land staat bekend om 
zijn vele eilanden, dus waren er door Jort, 
Nina en Rachèl verschillende eilandenspellen 
georganiseerd. Net Expeditie Robinson! Team 
Oost strijdde hierbij tegen Team West. Het 
werd erg spannend en uiteindelijk eindigde het 
zelfs bijna in een gelijkspel. Bij het laatste spel 
won Team West echter, waardoor zij daarna als 
winnaar gekroond werden. Later in de avond 
stond er nog een (on)aangename verrassing 
te wachten. Een half uur nadat de Welpen in 
bed lagen, begon de Silent Disco. Iedere welp 
kreeg (soms nog al slapend) een koptelefoon 
opgezet en er werd nog even lekker nachtelijk 
gefeest.

Kasteelbezoek
Op de voorlaatste dag van het kamp gingen we 
naar Denemarken. Denemarken staat bekend 
om haar vele sprookjes, dus gingen we naar 
het sprookjesachtige Kasteel Hoensbroek. 
Hier kregen alle Welpen een stempelkaart 
en een boekje met opdrachten. Als ze alle 
opdrachten goed zouden uitvoeren, kregen ze 

aan het einde van de speurtocht een speciale 
herdenkingsmunt. Alle Welpen hebben de 
speurtocht succesvol voltooid en hebben de 
munt inmiddels allemaal in hun bezit.

Geen afwas!
Er waren nog drie landen te gaan. Het volgende 
land waar de Welpen zich bevonden was 
België. Hiervoor werden lekkere Belgische 
frietjes gegeten. Borden en bestek? Die hadden 
de Welpen niet nodig. De tafels werden van 
tevoren afgedekt met folie en er werd direct 
van de tafel gegeten. Dat scheelde ook weer 
met de afwas… In de avond gingen de Welpen 
snel door naar Spanje, waarvoor Finn en Nina 
een Spaanse minidisco hadden voorbereid. 
Alle Spaanse All-Inclusive Hotel-hits kwamen 
voorbij! 

Afsluiten
Op de laatste dag werd er nog snel afgereisd 
naar Luxemburg. In deze laatste aflevering van 
Bassie en Adriaan werd ook bekendgemaakt 
wie nou toch die geheimzinnige opdrachtgever 
was. Zonder al te veel te verklappen: 
niemand van de Welpen had dit verwacht! Als 
laatste activiteit werd er de “Bonte ochtend” 
gehouden, waarvoor de Welpen al een paar 
dagen hadden geoefend. Normaal is dit een 
“Bonte avond”, maar hier hadden we in de 
avond geen tijd meer voor. Daarna werden de 
Welpen, moe maar voldaan, opgehaald door 
hun ouders.

De Welpen hebben in deze week veel geleerd 
over de verschillende landen van Europa en 
hebben het daarbij ook nog erg leuk gehad met 
de verschillende activiteiten. Wij kijken alweer 
uit naar volgend jaar!
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Names de Senior Scouts heeft Lotte Verhezen 
een leuk stukje geschreven over hun 
zomerkamp. Lees maar snel verder.

Ook dit jaar was zomerkamp weer 
onvergetelijk. Na een lange, maar leuke 
fietstocht kwamen we dan einlijk aan bij 
ons kampterrein. We begonnen met ons 
kampterrein kampklaar te maken. Een aantal 
clubs hebben we geoefend met sjorren en 
de keukenkisten compleet te maken. Onze 
knooptechnieken mochten we dan einlijk 
echt gebruiken. Deze hadden we nodig voor 
onze eettafel. Want ach wat kunnen we 
goed sjorren:) Ook moesten we een luifel 
opzetten, maar door de harde wind zijn ze later 
omgewaaid.... Die avond hebben we nog een 
spelletje gedaan in het bos. Na een lange en 
zware dag doken we allemaal onze slaapzak 
in, want om acht uur moesten we alweer gaan 
ontbijten en klaar zijn. s' Morgens vroeg krijgen 
we alle spullen om te ontbijten. We mogen zelf 

kiezen of we een boterham of tosti maken. 
Elke dag hebben we een ochtend, avond en 
middagprogramma. De hele week hebben we 
super gave dingen gedaan en we kijken enorm 
uit naar volgend jaar!

Lotte Verhezen
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Na een jaar zijn de Explorers weer aanwezig. 
Natuurlijk hebben ze weer geweldige 
avonturen beleefd. Lees maar snel welke ruige 
dingen ze gedaan hebben.

Klussen
Deze week hadden we twee keer een 
bijeenkomst, de eerste op vrijdag waar we 
een prachtig bord hebben gemaakt met het 
Scouting Bunde-insigne op houten pallets. 
Dit hebben we gedaan ter ere van het 75-jarig 
bestaan van Scouting Bunde.

Schietvereniging
Zoals eerder vermeld, hadden we twee 
bijeenkomsten deze week. Ook op zaterdag 
was het weer een groot feest. We kregen 
de kans om te gaan schieten bij de 
schietvereniging, waar we eerder hadden 
geholpen bij een barbecue-evenement. We 
moesten ons om 19:00 uur verzamelen bij het 
scoutinggebouw. Gelukkig waren we allemaal 
ruim op tijd, want niemand wilde dit missen. 
Danique kwam als laatste aan met haar mond 
vol pizza, dus we hebben even gewacht totdat 
ze klaar was met eten.

Op naar Stein
Daarna konden we eindelijk vertrekken naar 
Stein, waar het schietcentrum zich bevindt. 
Toen we daar aankwamen, werden we hartelijk 
verwelkomd door de schietvereniging en 
kregen we iets te drinken. Om 20:00 uur 
mochten we naar de schietbaan, die echt 

indrukwekkend was met een lengte van 
wel 100 meter. Uiteraard kregen we eerst 
instructies van een ervaren schutter voordat 
we verdeeld werden in twee groepen. Ieder 
van ons had een begeleider, en we luisterden 
aandachtig naar hun aanwijzingen. We 
begonnen met een klein kaliber geweer van 
.22, wat echt geweldig was. We schoten onder 
andere op doelkaarten en ballonnen. Na enige 
tijd wisselden we met het andere groepje, en 
konden we van achter glas naar het schieten 
kijken.

De tweede ronde
Nadat zij klaar waren, was het onze beurt om 
weer de baan op te gaan. Tot onze verrassing 
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mochten we nu met krachtigere wapens 
schieten. Dit was echt een sensatie, want 
we konden schieten met twee verschillende 
Mossin Nagant geweren, een uit 1925 en de 
andere uit 1944. De munitie was fors met 
een kaliber van 7.62 x 54 en de knallen waren 
indrukwekkend. Er kwam zelfs een grote vlam 
uit de loop. Uiteraard moesten we het geweer 
stevig tegen onze schouder plaatsen vanwege 
de terugslag. Daarnaast hadden we ook de 
kans om te schieten met een moderner wapen, 
de VZ 58 van CZ, met een kaliber van 7.62 x 

39, wat iets kleiner was dan de Mossin Nagant, 
maar net zo luid en met even grote vlammen. 
Dit wapen had ook een groot magazijn.

Tot de volgende keer?
We mochten schieten tot ongeveer 22:00 uur, 
en de tijd vloog voorbij. Het was echt een 
geweldige ervaring. Als alles volgens plan 
verloopt, mogen we volgend jaar weer. 

Als jij dit ook geweldig vindt en tussen de 14 
en 17 jaar oud bent, kom dan eens langs bij 
ons, de Explorers van Scouting Bunde.

Als jij dit ook geweldig vindt en tussen de 14 
en 17 jaar oud bent, kom dan eens langs bij 
ons, de Explorers van Scouting Bunde.
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Roddelpraat
In de wandelgangen gaan soms de wildste 
verhalen te ronde. Iedere uitgave van 't Puiske 
verzamelt de leukste roddels om deze met 
jullie te kunnen delen. Weet je zelf ook nog 
iets leuks? Stuur ze dan op naar de redactie 
door middel van de QR-code!

  

Wist je dat... 

...een Beverstaflid én een 

Scoutsstaflid tegelijk zwanger 

waren... Zou het gepland zijn?

  

Wist je dat... 
...we bij de Welpen van Scouting Bunde onze eigen Yvonne Cordewener hebben? Zou de juice de reden zijn dat de Welpen zoveel stafleden hebben?

  

Wist je dat... 
...de gemiddelde leeftijd van een Beverstaflid 20 jaar is? Gelukkig zijn ze (volgens de groepsbegeleiding) erg bekwaam...

  

Wist je dat... 

...de Bevers nog altijd op zoek zijn 

naar mannelijke stafleden? Het liefst 

single en knap...

  

Wist je dat... 

...er twee stafleden zoenend in het 

Beverlokaal zijn betrapt?!

  

Wist je dat... 
...zelfs alle planten uit Café de Vos hebben meegelopen in de polonaise van ons 75-jarig jubileum?
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Wist je dat... 
...de Welpen begin dit seizoen een overleg hadden waarbij Finn afwezig was? Volgens Chris en Jort had hij een date, maar dat mochten ze eigenlijk niet vertellen...

  

Wist je dat... 

...de Welpenstaf Chris had 

wijsgemaakt dat hij verkleed naar 

scouting moest komen, terwijl dat 

eigenlijk niet hoefde? Daar stond hij 

dan in zijn lederhosen...

  

Wist je dat... 

...de moeder van Finn boos op hem 

is geworden omdat hij stiekem 

drank had gepakt uit de bar bij het 

Jubileumfeest?

  

Wist je dat... 
...Robbert en Sara ruzie hadden gekregen met twee gasten op ons jubileumfeest? Ze waren als grap bij hen in de auto gaan zitten, maar de twee heren die al in de auto zaten konden er niet mee lachen...

  

Wist je dat... 
...Nina een nieuw hondje heeft? Ze heet Sjuulke. Zou Sjuulke wél welkom zijn op Scouting...?

  

Wist je dat... 
...deze versie van 't Puiske eigenlijk op 29 september aan jullie meegegeven had moeten worden?

  

Wist je dat... 

...Papa Blom (oftewel Joep) 's 

morgens altijd moet poepen? Zou dit 

altijd al zo zijn geweest?

  

Wist je dat... 
...er stafleden benieuwd zijn naar hoe het nou zit tussen Danny en Scouting Ulestraten?
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Deel hier je roddels

  

Wist je dat... 

...de stafleden in oktober op 

stafweekend zijn gegaan?

  

Wist je dat... 

...er maar weinig roddels ingestuurd 

worden? Deel je roddels daarom via 

de QR-code onderaan de pagina!

  

Wist je dat... 

...de Welpen en Bevers op 

Zomerkamp elkaar helemaal 

ondergekliederd hadden met tattoo's? 

De leiding moest erg hun best doen 

om iedereen schoon te maken 

voordat de ouders kwamen...

  

Wist je dat... 
...er even paniek was bij de Beverstaf? De Welpen hadden namelijk hun Winterweekend én hun OKI-weekend op dezelfde datums als hen gepland. Gelukkig hebben ze dit samen weten op te lossen.

  

Wist je dat... 
...de roddelpagina, door zijn lange afwezigheid, dit keer extra lang is?

  

Wist je dat... 
...er zoveel Welpen zijn overgevlogen naar de Scouts dat ze er de hele "Junior Scouts" groep mee konden vullen? Gelukkig zijn ze allemaal erg braaf en totaal niet brutaal...

  

Wist je dat... 

...de wandeltocht op het zomerkamp 

van de Welpen bijna foutloos was 

voltooid? Een unieke situatie bij 

Scouting Bunde! Helaas ging het bij 

het laatste kruispunt toch nog mis...
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